
Teken jezelf in de twinkelzee. Welke herinneringen zie jij voorbijdrijven? Teken je lievelingsherinnering, een herinnering aan iets dat 
je diep heeft geraakt, en een warme herinnering aan je kind zijn. 
Laat je mama of papa, oma of opa, meter of peter ook eens hetzelfde doen… en vertel erover met elkaar…


