
Wat is iets dat jou raakt? Dat jij graag anders zou zien? Dat jij de moeite vindt om er hogerop mee te 
gaan? Zo schreef ik als kind bijvoorbeeld een brief naar de koning met de vraag een wet te maken waarbij alle vogels werden 
vrijgelaten. Vogels horen niet in vogelkooitjes, vond ik, maar moesten vrij zijn. Zou jij een brief kunnen schrijven 
over iets dat je graag wol veranderen? Naar wie? Probeer het maar! Wie weet krijg je antwoord ?


